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Nieuwsbrief nr. 49
Geliefde medereizigers,

De zomer is al weer voorbij en het vergaderseizoen is weer aangebroken. Graag brengen we u op de
hoogte van onze plannen voor het komende seizoen.

Toerusting voor een christen is misschien wel belangrijker dan ooit, immers we leven in een
veranderend klimaat. Misschien worden we deze verandering van tijd tot tijd tot onze schrik gewaar,
maar waarschijnlijk is de gewenning aan de tijd waarin we leven veel groter.

Vaak zijn we onszelf er helemaal niet van bewust dat we zelf deel uit maken van de tijd en zijn
veranderingen, totdat we er op gewezen worden.

Daarom willen we onder de zegen van de Heere dit seizoen opnieuw een aantal lezingen organiseren
rondom het christen zijn in de praktijk waarbij we in het bijzonder ook stil willen staan bij het gebed.
Als jaarthema hebben we gekozen:

Christen zijn in de praktijk: Hij Bidt!

Enerzijds hebben we een Heiland die bij de Vader voor ons bid en pleit, anderzijds hebben wij een
Heere in de hemel die gezegd heeft: Mij is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde. Tot wie
zullen we dan anders gaan met onze nood?

Op D.V. vrijdag 14 oktober 2022 hoopt dr. P de Vries de eerste lezing te houden.
De titel van zijn lezing zal zijn: ‘De Bijbel als reisgids’.

God heeft ons immers de Bijbel gegeven voor onderweg, en daarom moeten we de Bijbel ook lezen
zoals die zichzelf aandient, namelijk als de stem van de levende God. Dan gaat het erom dat wij lezen
wat er staat en dat wij laten staan wat wij lezen. De Bijbel is ons gegeven opdat wij God werkelijk
leren kennen en heel ons leven in Zijn dienst stellen. Deze zaken komen in de lezing van ds. P. de
Vries naar voren.

Datum : D.V. vrijdagavond 14 oktober 2022.

aanvang : 20.00 uur (toegang gratis, collecte)

Locatie : Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG),
Oude Rijksweg 436 te Rouveen.

Parkeren : Voldoende gelegenheid voor gratis parkeren naast de kerk.

Mooi dat we met medechristenen over de kerkmuren heen, ons samen mogen bezinnen over wat
God ons te zeggen heeft. Misschien kent u iemand in uw omgeving die randkerkelijk is of iemand die
vroeger wel christelijk is opgevoed, maar er niets meer mee doet? Nodig hem of haar eens uit om
een lezing bij te wonen.

Na afloop is er volop gelegenheid voor informele ontmoeting en door te praten over de lezing of
andere zaken.
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Rechtstreeks de lezing (met beeld) volgen op internet?
Dat kan ook via de link: https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.htm|
Klik hierna op “>>volgen met beeld<<’.

Giften

De Leusense Conferentie is ontstaan uit een particulier initiatief. We worden niet gesubsidieerd, in
welke vorm dan ook. Uw gift is daarom van harte welkom.

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.

Het overzicht van de financiéle kosten en giften vindt u op onze website www.leusenseconferentie.nl

We zijn nog bezig om sprekers te vragen voor het nieuwe seizoen. Het streven is om de lezingen zo
veel mogelijk op een vrijdagavond te houden. Het lukt helaas niet altijd omdat we ook mede
afhankelijk zijn van de agenda’s van de sprekers. Via deze nieuwsbrief en onze website houden we u
op de hoogte van de data van de komende lezingen.

Wij werden met dit thema op het spoor gezet door een lezing over ‘The Pineapple Story’. Die lezing
is in het Engels, op onze website vindt u een link naar deze lezing op YouTube en ook een (korte)
Nederlandse samenvatting van deze lezing.

Tenslotte

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt
stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, buren, broeders en zusters dan deze
nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn.

We eindigen met een citaat van Corrie ten Boom (1892-1983):
Als je problemen te klein zijn om voor te bidden,
dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
Jaco Visscher
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